Hou me vast

als jij het niet meer weet
in het donker van je hoofd
ze laten weinig heel

van waar je in gelooft

hoe de tijd ook raast

we moeten erdoorheen
als jij het niet meer weet
je bent niet alleen

hou me vast
hou me vast

als ik het niet meer weet
in de rimram van de tijd
de bodem veel te heet
alle richting kwijt

laat mij niet gaan

maar haal me erdoorheen
als ik het niet meer weet
niemand is alleen

hou me vast
hou me vast

hoe de tijd ook raast

we komen erdoorheen
als jij het niet meer weet
je bent niet alleen

hou me vast
hou me vast
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